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Zeelieden waren weer dankbaar met een bezoek van de mensen van Het Havenlicht. Er
is geweldig veel en waardevol geestelijk voedsel met zeelieden gedeeld en aan hen
meegegeven. Mocht u nog goede kleding over hebben, die u niet meer draagt?
Zeelieden zijn er dankbaar voor.

We komen heel graag naar uw kerk of huiskring voor een presentatie van het
zendingswerk.

Regio IJmuiden - Sindsdien houdt hij op elk schip waar hij op vaart Bijbelstudie
Wij zouden op een dag slechts een schip bezoeken met Chinese crew. Maar bij onze

- aankomst op de kade bleek er nog een schip
te liggen, dat vanochtend vroeg had moeten
vertrekken. Kennelijk vond de Heer dat wij
ook bij deze (Filipijnse) bemanning moesten
komen. Doorgaans bemoedigen wij de
bemanning met ons bezoek, maar in dit
geval was het ook andersom! Toen ik bij mijn
introductie de kapitein vertelde over Anneke,
die noodgedwongen in de auto wachtte,
stelde hij voor om met zijn gitaar naar haar
toe te gaan op de kade om een
bemoedigend lied te zingen en om voor haar
te bidden! Lief hé? Achter mij stond de crew
eerbiedig te luisteren, want de “baas” zong
en bad. Ik kon hen niet filmen omdat ik op
dichtbij moest staan om het geluid te
vangen. Deze kapitein vertelde over zijn “ruige” leven en zijn krachtdadige manier van
bekering. Sindsdien houdt hij op elk schip waar hij op vaart Bijbelstudie - en erediensten
met zijn crew tijdens oceaanoversteken. DankUwel Heer, dat u het vertrek van dit schip
voor ons hebt vertraagd, amen! Het tweede schip had een Chinese bemanning. De
sympathieke, jonge kapitein zei in niets te geloven, maar nam, naast een mooi
flessenscheepje, een mooie Chinees/Engelse NIV-bijbel aan en legde die apart op zijn
bureau. In de messroom sprak ik de vredewens uit volgens Mattheus 10:13, “HANG
ZHOU (naam van het schip) PING AN (vrede)! De aanwezigen lieten verrast hun
instemming blijken.




Vele Chinese Bijbels, kinderbijbels, tekstkaarten, houten JESUS-kruisjes en kalenders
voor 2026 werden aangenomen. Heer zegen al dit materiaal aan hun harten. Datzelfde
geldt voor alle stoffelijke gaven die door Anneke verzameld, gewassen, gestreken en
verpakt aan deze eenzame mannen werden uitgereikt.

Het was een bijzonder gezegende, bemoedigende en vermoeiende dag!

Jan en Anneke Best.

Eemshaven, Delfzijl - God zij dank voor al het goede en de bewaring
Het was een bijzonder jaar voor ons. Gelukkig heb ik nog wat schepen kunnen bezoeken.
Eerst even de persoonlijke zaken:
In maart had ik een hartstilstand. Op 12 november kreeg mijn vrouw, Fenneke een
. . hartinfarct. Herstel verloopt goed. God zij
dank voor al het goede en de bewaring.
Met mijn broer Wiebe zijn we in oktober op
de Aeolus geweest, waar Michel ons een
rondleiding heeft gegeven. Daarna nog op
het allernieuwste schip van Van-Oord
geweest, de Boreas. Prachtig dat ik nog wat
kan doen samen met Het Havenlicht en dat
ieder bezoek, op elk schip, steeds heel
bijzonder is.
X Voor een presentatie over het werk kreeg ik
‘| een exclusief flessenscheepje van Gert
Huisman met de naam van zijn vrouw op het
scheepje!! Ook al het andere materiaal, dat
door vrijwilligers (stille werkers) gemaakt
- wordt, zoals pennen, mutsen, Bijbels en
lectuur, etc. is waardevol en heel mooi om weg te kunnen geven, waarvoor onze
hartelijke dank!
In Eemshaven gesproken met Urkers, Russen, Oekrainers, Filipijnen. Dat was goed. De
Russen aan boord wilden geen Bijbels, maar wel pennen met mooie tekst en paar
mutsen, en ik heb uitgelegd wat op de pennen staat. We danken de Here, dat we dit werk
in vrijheid kunnen doen. Wij zaaien, de Here geeft de wasdom.
Met vriendelijke groet,
Harm en Fenneke van Zwol.

Amsterdam - Zeevarendenwerk onder Fillipijnse zeelieden

Onze tijd met onze landgenoten, de Filipijnse zeevarenden, was altijd een vreugdevolle
ervaring. We deelden nieuws uit de Filipijnen, zowel goed als slecht en onze
levenservaringen, wat vaak een gelegenheid bood om over Christus en het evangelie van
verlossing te praten.

Onlangs bezochten we de MV Sider Abidjan in de Maja Terminal, en daarvoor de MV
Sider Bear in de AST, die vol zaten met Filipijnse bemanningsleden.

We hadden koffers voor hen meegenomen (met dank aan Ad en zijn dochter Martine, die
deze koffers voor de zeevarenden beschikbaar stelden). Zelfs de kapitein wilde er een
voor zichzelf hebben.




We gaven hen ook Bijbels en andere christelijke lectuur, en sleutelhangers met QR-

codes, waar ze erg blij mee waren.

Op de MV Abldjan gaf de bemannlng ons een bosje gedroogde vis, die ze zelf uit de zee
& Gl : hadden gevist. En zoals altijld genoten we

van de lunch met de bemanning tijdens al

onze scheepsbezoeken.

Toen we vertrokken, reden sommigen van

hen met ons mee naar de stad. Ze gaven

 ons ook regenjassen, want het regende.

_ De MV Trade, het schip dat in brand vloog

' en maandenlang in de haven van

Amsterdam vast zat, is eindelik naar

Bulgarije vertrokken om daar in droogdok te

gaan. Maar voordat ze vertrokken, konden

we hen ook nog bezoeken en gaven we hen

meer koffers.

“s \elen van hen houden nog steeds contact

met ons en vragen soms om gebed
We danken de Heer voor deze gelegenheid om de zeelieden te dienen, in het bijzonder
onze Filipijnse broeders en zusters.

Daniel en Doris Lua-Alfafara.

Rotterdam - Hij bedankte me uitgebreid voor het bezoek

We bezochten een aantal schepen in de haven van Rotterdam met kerstcadeaus. De
jongeman op de foto met mij is ltaliaans,
maar spreekt Portugees omdat zijn moeder
Braziliaans is. We spraken over het geloof,
leven met God en werk aan boord. |k
moedigde hem aan om altijd met God te
praten in gebed en de Bijbel te lezen, omdat
- dit erg belangrijk is voor ons geestelijke
leven. Hij sprak met me in het Portugees
over het gebrek aan geloof in Zuid-ltalié,
maar dat in andere delen van Italié veel
Italianen sterk in God geloofden. Hij is
katholiek en vertelde me dat het soms moeilijk is om contact met God te maken als hij
ver van huis is, omdat hij zijn ouders mist of door stress. |k raadde hem aan om Mattels
7:7-11 te lezen.

Hij bedankte me uitgebreid voor het bezoek, was blij met ons gesprek in het Portugees
en ook met de boodschap van het evangelie. Op een ander schip deden we hetzelfde:
we gaven kerstcadeaus en praatten over het evangelie.

Een deel van de bemanning bestond uit Turken, Peruanen, Indiérs, Filipijnen en ook uit
Montenegro. Ze nodigden ons uit om met hen te lunchen, en ik kon wat vertellen over het
evangelie van Johannes 14:6, want alleen Christus is de weg die ons naar de hemel leidt,




de waarheid die ons bevrijdt, en het leven. Ik legde ook uit dat, om God te bereiken, alles
wat nodig is, een open hart, vragend in de naam van Christus.

Ze bedankten ons uitgebreid en we waren blij dat we vandaag met velen van hen het
Evangelie konden delen.

Fabio Jefferson.

Amsterdam, IUmuiden, Scheveningen - En God heeft echt voorzien

Begin november heb ik een bevriende zeeman uit India opgezocht toen hij met zijn schip
: : in Rotterdam was. We stonden in het donker

aan dek maar door de enorme vlammen uit

de schoorstenen om ons heen leek het wel

alsof het dag was.

Dat deed ons denken aan de vuurkolom..

De Heer is ons schild.

Voor mijn werk moest ik op reis naar de

Antillen. En laat ik nou 'toevallig' allemaal

zeemannen tegenkomen onderweg, uit

Venezuela, de Filippijnen en Oekraine, en

ook lokale vissers.

Tijdens de voorbereiding van mijn reis had ik

al zeemansbijbels ingepakt voor het geval

dat. En God heeft echt voorzien.

. 4 - “In God we trust, always!”

De kerstpakketten zijn door een zeer enthou5|aste groep tieners uit de kerk ingepakt en

staan klaar om uit te delen, dat belooft wat.

Dank u wel voor jullie steun, bemoediging en gebed!

Fijne dagen en Gods zegen voor 2026!

Marien Gijsbertsen.

Bericht uit de haven van Rotterdam - zeer blijde en dankbare zeelui

. - Ook deze decembermaand mochten we,
. als team in de haven van Rotterdam
kerstpakketten met allerlei praktische
artikelen en een persoonlijke brief, brengen
& aan zeer blijJde en dankbare zeelui.
& Zo mocht ik 0.a. spreken met een kapitein
Uit Franssprekend Canada, met opvarenden
uit Rusland, uit Montenegro.
- Ook zeelui uit de voormalige
Oostbloklanden (Niels) en India ontbraken
niet. Het is nodig dat zij allen in aanraking
komen met de Boodschap van de Bijbel,
maar alleen door het werk van de Heilige
Geest kan Gods Woord ingang vinden in
hun harten.




Ik herinner me een Fillipijnse man die aan mij raad vroeg over een bepaald onderwerp.
Joshua, ook weer een Fillipijnse zeeman, die stage loopt op een groot tankschip is een
gelovige in Christus. Soms mag ik, door de genade van de Heer, af en toe in deze
Kerstmaand zo'n broeder tegenkomen aan boord. Een oudere broeder, op een ander
schip, vertelde mij enkele teksten die hij zich altijd herinnert, en waaruit hij leeft, omdat
hij deze Bijbelteksten gememoriseerd heeft en die nu opgeborgen zijn in zijn hart. Wilt u
bidden voor hierboven genoemde zeelui?

Dank u hartelijk voor uw meeleven.

Vanuit de haven van Rotterdam wens ik u een gezegend Nieuwjaar.

Met vriendelijke groet,

Wout de Vries.

Amsterdam - |k wil u nogmaals van harte bedanken voor uw bezoek
Dit is het dankberichtje dat een Oekraiense kapitein, die grote zorgen had, mij heeft
gestuurd via Messenger nadat ik die mlddag zijn schip had bezocht: “Beste broeder in
‘ Christus, Theo! Ik wil u nogmaals van harte
bedanken voor uw bezoek vandaag, voor het
== gezamenlijke gebed en voor uw liefde, zorg
en inzet. Moge de Heer u, uw vrouw en al uw
geliefden zegenen! Moge Hij in al uw noden
' voorzien en u honderdvoudig belonen voor
uw inspanningen en uw prachtige werk! Wij
.~ zijn diep geraakt door uw geschenken, vooral
¥ door het bord, het kruisje en de bladwijzer,
allemaal met liefde door uw handen
gemaakt. En deze liefde is op een
. onbegrijpelijke wijze voelbaar wanneer je
kijkt naar zulke lieve uitdrukkingen ervan!
Mijn vrouw is gewoonweg enthousiast!
Dank de Heer voor u!

Vandaag heeft HIJ ons door u bezocht!”

Er zijn op bijna alle schepen die wij hebben bezocht meerdere knuffelpoppetjes, waarvan
veel door Yvonne zijn gemaakt, bladwijzers, kruisjes, flessenscheepjes, Sailor Bibles,
sleutelhangerbijbels en beschilderde ontbijtbodjes meegegeven. Maar ook diverse
kledingstukken en koffers zijn dankbaar meegenomen. Ondertussen zijn we ook
begonnen met het uitdelen van de kerstcadeautjes, waar zeelieden heel erg blij mee zijn!
Met velen hebben we de Bijbel geopend en is er gebeden.

Hartelijk dank voor uw trouwe gebed en ander blijk van medeleven!

Theo en Yvonne van Zuilekom.



Om privacy redenen worden de echte namen van de varenden niet vermeld. De foto’s in deze nieuwsbrief zijn met
toestemming geplaatst. Onze dank gaat uit naar: WIN-NL Seafarers’ Ministry, Nederlandse Zeevarenden Centrale,
Seamen’s Centre Amsterdam, Bible Factory / Gospel Recordings Nederland, Evangelisatie Anderstaligen Service,
GlobalRrize, Zakbijbelbond, Our Daily Bread Ministries en anderen niet met name genoemd, die allen op hun eigen
specifieke wijze, een steentje bijdragen om het werk goed te kunnen doen. Graag willen we opnieuw aan u vragen
om te blijven bidden voor de gezondheid van de mensen van Het Havenlicht en hun gezinnen, maar met name
voor: Michiel Kramers, Harm en Fenneke van Zwol, Jan Peter Kapteijn, Wim en Inez de Baat,

Hanny de Vries en Anneke Best, om door te kunnen gaan en te volharden in het speciale werk wat God hun
gegeven heeft om te doen.

Wilt u ook bidden voor geopende deuren en geopende harten! Wij geloven in de God van wonderen!

Hartelijk dank voor al uw trouwe waardevolle gebed en ander blijk van geweldig fijn medeleven!

Zo werkt de Heer door u heen, zodat zeelieden Zijn Woord kunnen horen en aanvaarden!

Wij zijn de Here God zeer dankbaar voor de vele mogelijkheden om een zegen voor o.a. zeelieden te kunnen zijn!

Ioteraeme ""Lnrd, teach ;
SAILOR BIBLE Us to pray.” volg Het Havenlicht
Instagram

Havenlicht / S.C.F.S.

By grace you have been saved!

Dutch seamens mission. Helping and caring for
seafarers. (& m=l

Free Blhle Stories
in over
6,000 rnng'unges.'
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Als u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kunt u dit aan ons kenbaar maken.



